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Joke J. Hermsen, Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. De Arbeiderspers, 2014

Met Kairos brengt Joke Hermsen een fraai en boeiend vervolg op haar vorige, zeer
succesrijke essaybundel Stil de Tijd. Ook nu weer staat de tijd centraal in de filosofische
beschouwingen. Op het mythische vlak was Kairos de jongste zoon van Zeus en dus de
kleinzoon van Chronos. Chronos en Kairos zijn tegelijk tegengestelde én complementaire
begrippen. Chronos is de éénvormige, meetbare tijd (de “kloktijd” schrijft Hermsen) terwijl
Kairos het “goede moment” belichaamt, het “juiste ogenblik” om te handelen, om de dingen
anders te interpreteren en te veranderen; het is een tijd van vertraging, inspiratie en
bezinning, een “kans” die men bij de haren moet grijpen en die de kloktijd a.h.w. opschort.

“Kairos” staat bij Hermsen ook voor de behoefte aan een nieuw begin of nieuw elan, aan een
poging om niet onderuit te gaan in een gedigitaliseerde en door technologie gedreven
wereld. Hermsen koppelt haar betoog - en boodschap - aan verschillende schrijvers en
filosofen, vooral aan het werk van Hannah Arendt. Hannah Arendt beschouwde immers de
mens minder als een “sterfelijk” dan wel als een “geboortelijk” wezen: hij kan de slaafse tijd
onderbreken en steeds opnieuw beginnen, steeds opnieuw de aanvaarde orde (of wanorde)
in vraag stellen en naargelang deze reflectie handelen.

Een rijk gestoffeerd boek, vol filosofische denkbeelden en inzichten, hoewel soms iets te
didactisch, met, eigenaardig genoeg, nauwelijks een referentie aan Proust. Desondanks
verdient dit “beviogen” en goed gestructureerd boek ten volle de nominatie.

Jury: Ludo Abicht, Frans de Haes (voorzitter), Anne Marie Musschoot, Stefaan van den
Bremt, Hendrik van Gorp.



